
 

Liturgie bij het afscheid van 

Ine van der Spoel – Askes 

11 oktober 1958  -  24 juni 2025 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 1 juli 2025  |  PKN Kerk Aalden 

Voorganger: Pieterjan de Buck 

Organist: Jan Dubbelhuis, oud-leerling van Ine  



Binnenkomst 
Orgel: When Peace Like A River.  
Wim en Ine hoorden dit lied voor het eerst tijdens een kerkdienst in Canada. 
Het werd op hun trouwdag door Roelof Pauw gespeeld bij binnenkomst in 
de kerk.  
  
Ine wordt door haar gezin naar binnen gebracht. 
 
Welkom  
 
Kaars en bloemen 
De gedenkkaars wordt aangestoken door Karen. Wim, Maaike, Matthias, 
Alex, Lydia, Evi, Sepp, Fedde, Lena en Janne zetten bloemen in de vaas die 
Ine bij haar pensioen van haar leerlingen heeft gekregen.  
 
Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (1 en 2) 
 

 



2.  Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Gebed 
 
Maaike en Alex vertellen over hun lieve mama 
 
Muziek 
We luisteren naar The Family Tree, van Venice. Ine heeft dit nummer zelf 
voor haar afscheid gekozen.  
 
Overdenking: “Sterker dan de dood is de liefde” 
 
Lied: Ongestraft mag liefde bloeien (1, 3 en 4) 
 

 
 



3.  Liefde vraagt ons om ontferming 
tegen wie haar vlammen dooft.  
Wie haar rechten wil beschermen 
vindt in liefde zelf geloof.  
Wie voor liefde is geschapen 
vreest ook niet bij tegenwind.  
Liefde is het hemels wapen 
dat de angsten overwint.  
 
4.  Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop.  
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop. 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon.  
Liefdes loop verdraagt geen boeien,  
laat haar stromen als een bron. 
 
Gedicht ‘God heeft nooit beloofd’ 
Voorgelezen door Ina. 
 
Gebed 
 
Dankwoord namens het gezin 
Voorgelezen door Bert-Jan.  
 
Zegen 
 
Uitgaan 
Orgel: Abide with me.  
 
Het gezin en de naaste familie en vrienden van Wim en Ine zullen Ine als 
laatste de kerk uit dragen. Ine wilde graag omringd door iedereen door de 
Kerkstraat begeleid worden. De naaste familie brengt Ine naar 
Natuurbegraafplaats Mepperdennen om haar daar te begraven. Voor alle 
andere aanwezigen staat de krentenwegge klaar bij de kerk.   
 
 

 
Hiel mooi da’j d’r waarn. Ine zul zegg’n: “’t Komp almaol goed.” 

Wim, Maaike, Matthias, Alex, Lydia, en de kleinkinderen. 


